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MARKANTE WONING

WONEN IN EEN
KASTEEL

Het gebeurt niet vaak dat je iemand spreekt die in een kasteel woont. Voor Pieter van der 
Werf en Yvon Wolfslag is het de gewoonste zaak van de wereld: het 124 jaar oude 

Martenastate in Koarnjum is al zestien jaar hun thuis. Elke dag lopen ze over de brug van 
de kasteelgracht, steken een alledaagse sleutel in het slot en strijken neer in de 

woonkamer met hoog balkenplafond en grote ramen.

Het doet denken aan vrouwen in lange jurken met een sleep, 
mannen in een harnas met een veer. Maar Pieter en Yvon zijn 
doodgewone mensen, geen blauw bloed of dubbele namen. Zestien 
jaar geleden zagen zij een oproep in de krant, fietsten langs het huis 
en liepen onder de oude toegangspoort door. Ze waren direct onder 
de indruk. Niet alleen van het huis, ook van het uitzicht. Het 
bijbehorende landschapspark is volledig afgestemd op de ligging 
van het huis, je kunt het vanuit de woning geheel overzien en een 
glimp opvangen van de omringende weilanden. Het stel mocht op 
gesprek komen bij Stichting Martenastate en werd geselecteerd als 
nieuwe bewoners. 

KASTEEL OP HET EILAND
Het kasteel van Martenastate is omringd door een slotgracht en 
staat dus op een klein eilandje, te betreden via een statige brug. 
Wat opvalt is het ui-vormige koepeltje bovenin de toren, de 
trapgevel, de wapens met de leeuwen, de hoge ramen van de 
woning en de heksenhoedjes op de kleinere ramen. De state is in 
1899 gebouwd in neorenaissance stijl, een ontwerp van W.C. de 
Groot, de bekende stadsarchitect van Leeuwarden die ook de 
Hollanderwijk, het Gabbemagasthuis en het Sint Anthony 
Gasthuis daar ontwierp. Vroeger stond er een veel grotere state op 
deze plek in Koarnjum maar deze was door de laatste adellijke 
bewoner - Duco Martena van Burmania Vegilin van Claerbergen - 
dusdanig verwaarloosd dat deze gesloopt moest worden. De kerk 
liet op de plek van de oude state de huidige bouwen en zette het 
kasteel zo op dat er twee aparte huizen in kwamen. Op het 

torentje zie je nog de oude ornamenten met ‘anno 1687’, deze 
stammen uit de tijd van de vorige state. De kasteelwoningen 
worden verhuurd door Stichting Martenastate, die sinds de 
Tweede Wereldoorlog het landgoed van de kerk pacht.

MOOISTE UITZICHT
Bij de toren splitst het huis zich in tweeën. Vanaf de voorkant 
gezien woonden Pieter en Yvon eerst aan de rechterkant van het 
kasteeltje. Vorig jaar besloten ze te verhuizen naar de linkerkant, 
toen deze vrij kwam. Niet omdat ze altijd al naar deze kant hadden 
verlangd, maar vooral omdat de verbouw- en moderniserings-
plannen van de stichting hen aanspraken. Het huis kreeg vloer-
verwarming, een veranda aan de achterkant boven het water en  
de nepmuur tussen de woonkamer en de keuken werd gesloopt. 
Hierdoor werd de woning een stuk ruimtelijker. Daarnaast heeft 
het huis twee extra kamers en kun je vanuit de woonkamer en 
keuken het hele landschapspark overzien, als in een ansichtkaart. 
Je ziet de grote plas met de omringende treurwilgen die hun 
takken in het water laten hangen, de gekromde paadjes in Engelse 
landschapsstijl en de statige toegangsbrug. 
De linkerkant van het huis is ook de meest opvallende. De statige 
ingang met het wapen en de leeuwen horen er namelijk ook bij.  
In de gang zit zelfs nog een eeuwenoude herinneringssteen ter ere 
van één van de adellijke bewoners uit de zeventiende eeuw, 

‘Soms denken mensen dat 
de state publiek bezit is of 

een museum. Lopen ze 
gewoon tot op het terras’
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1. Natuurstenen epitaaf met rouwschrift van Epo Sjuck van Burmania 2. Bonte verzameling gebruiksvoorwerpen en kunstnijverheid   
3. Mooi uitzicht vanaf de bank  4. De knusse woonkamer  5. De leefkeuken

afkomstig uit de vorige state. Het ui-vorige koepeltje op de toren 
ziet er mooier uit dan hij functioneel gezien is. ‘Het lijkt net een 
kamertje, maar je kunt er eigenlijk niks mee. Je kunt er niet eens in 
staan en de ramen zijn te hoog om erdoorheen te kunnen kijken’, 
vertelt Yvon. ‘Daar schuiven we alle dozen in die we niet meer 
nodig hebben.’ 

De vorige bewoners hadden in het huis tapijt gelegd en de 
kozijnen, muren en vensterbanken in licht- en donkergroen 
geverfd. Pieter: ‘Het eerste wat ik deed toen ik erin kwam was alles 
verven met een lichte kleur, een soort gebroken wit dat ze voor 
monumenten gebruiken.’ Op de grond kwam een licht zeil en 
voor de muren kozen Pieter en Yvon voor brede houten planken 
met een petrolblauwe kleur. Ze zijn beiden kunstliefhebbers, dus 
de woonkamer is gevuld met hun favoriete schilderijen, zoals de 
twee van Hendrik Elings. Het stel bezoekt graag kunstgalerieën en 
kan spontaan tegelijk verliefd worden op een schilderij dat ze dan 
een plekje in huis geven. De kleuren van de kunst komen weer 
terug in de kleuren van de muren en kasten. In de keuken hebben 
ze een grote plank hangen met licht erin die ze door Stadshout 
Leeuwarden lieten maken van een boom van het landgoed van 
Martenastate. Zo kwam het hout terug naar de plek waar het ooit  
groeide. De inrichting van de woning van Pieter en Yvon is een 
smaakvolle mengelmoes van modern design, bijzondere 
schilderijen, eeuwenoude ornamenten en kleurrijke vlakken.

AANSPRAAK
Wonen in zo’n markante woning zorgt voor een hoop aanspraak. 
‘We horen het heel vaak dat deze plek tot de verbeelding spreekt 
en we ons ernaar moeten gedragen door wuivend uit het raam te 
hangen’, lacht Yvon. Pieter: ‘Tegen kinderen zeg ik wel eens voor 
de grap dat ik de prins van het kasteel ben, maar dat geloven ze 
niet. Zij hebben natuurlijk een heel ander beeld van een prins.’

Op de brug bij de gracht ontstaan vaak bijzondere gesprekken, 
want het kasteeltje heeft in veel levens een rol gespeeld. Pieter: ‘Ik 
heb regelmatig mensen gesproken die vertelden dat familie van 
hen hier gewoond had. Zo was hier vorige zomer zelfs een meneer 
uit New Orleans die allemaal oude foto’s liet zien van zijn moeder 
bij het kasteel. Je wil ook niet weten hoeveel bruidsreportages hier 
gemaakt worden bij de brug. Wij kwamen een keer thuis en toen 
stond er een groot Fries paard in onze tuin. Een bruid wilde met 
paard en kasteel op de foto.’

Soms denken mensen dat de state publiek bezit is of een museum. 
‘Sommigen denken dat ze overal mogen kijken, die lopen gewoon 
tot op het terras en staan zo voor het raam terwijl ik binnen de 
krant zit te lezen’, zegt Pieter, met zijn handen een dakje boven 
zijn wenkbrauwen makend. ‘Je weet dat dit erbij hoort. We 
begrijpen wel dat mensen nieuwsgierig zijn.’ Al hoort het kasteel 
bij het dagelijkse decor van het leven van Pieter en Yvon, ze 
beseffen zich iedere dag hoe uniek de plek is waar hun markante 
woning staat. Yvon, met een blij gezicht: ‘Wonen op een plek als 
deze blijft altijd bijzonder. Het is niet vanzelfsprekend.’
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