We genieten weer van alle
schoonheid in het buitenland.
Maar Nederland is natuurlijk ook
prachtig. Kan Friesland de
concurrentie aan met Italié?

Het weekje in Italié was weer heerlijk:
wandelen door de bergen, de enige echte
cappuccino, de kerkjes. Scheefgezakte graf-
zerken verhaalden van vergane liefde, boog-
gewelven en fresco’s van schoonheid en
devotie.

Koud terug meldt de Stichting Alde Fryske
Tsjerken ook veel moois te hebben en te ju-
bileren bovendien. Dé gelegenheid voor een
vergelijkend warenonderzoek op het Friese
platteland - Nederland kan 66k prachtig
zijn.

Echt origineel is het aan elkaar knopen van
een rijtje kerken niet en dus is er een han-
dige pelgrimsroute: het ‘Jabikspaad’, onder-
deel van de grote route naar Santiago de
Compostela. Geheel in de geest van Karel
de Grote die naar verluidt op een nacht een
weg van sterren zag van de Friese zee naar
Galicié waar het lichaam van de zalige Jaco-
bus lag, begin ook ik mijn tocht in het noor-
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den. De dorpsnamen op de routekaart belo-
ven veel mooi kleins: Finkum, Stiens, Brit-
sum, Cornjum, Jelsum...

In de bus van Leeuwarden via Stiens naar
Finkum kijken de meeste passagiers nauwe-
lijks geinteresseerd naar buiten. Niet onlo-
gisch, zo fraai is het uitzicht niet. Maar de
wetenschap dat de weg tussen Leeuwarden
en Stiens duizend jaar oud is en ligt op een
oude kwelderwal, doet me toch anders kij-
ken. Ooit lag ten westen hiervan de Middel-
zee, een zeearm en benedenloop van het
riviertje de Boorne. De arm verzandde en
het land werd ingepolderd. Zo ontstond een
verschil tussen oudland ten oosten van de
wal en nieuwland ten westen.

Finkum (Feinsum) laat niet lang op zich
wachten. Op het kerkhofis ‘kerkvrijwilli-
ger’ meneer De Groot net klaar met zijn we-
kelijkse maaibeurt en loopt even mee naar
binnen, de kerk in. Het 13de eeuwse kerkje
is niet meer in gebruik, getuige wat spin-
nenwebben op de banken. Behalve een zij-
ruimte: daar vergadert de dorpsraad. Er
hangt een bord met de namen van domi-
nees die er ooit hebben gestaan. “Het ging
niet altijd goed”, zeg De Groot met een
glimlach. “In 1609 werd Olphert Belida we-
gens dronkenschap uit het ambt ontheven

en twee verdwenen wegens lichaams-
zwakte.” Het kerkje en het kerkhof mogen
er zijn: oud, robuust en verweerd.

De weg naar Stiens voert door open boeren-
land waar graan, aardappels, bieten, mais en
gras hun best doen. Een haas holt door het
veld en jongens met blonde koppen en vuile
knieén peuren wat in een sloot. De meel-
draden van weegbree trillen in de wind en
een vrouw op een fiets stapt af en nodigt
me zomaar uit voor een kop koffie. “Je
komt vast niet van hier.”

De landelijkheid duurt maar even. Stiens
blijkt een lelijke schil van bedrijfsgebouwen
te hebben en ook het binnenlopen van het
dorp brengt allesbehalve ‘Italiaanse’ gevoe-
lens. Natuurlijk, ook hier willen de mensen
comfortabel wonen en werken, maar kan
dat niet iets meer in de stijl van het oude
dorp? Allengs fleurt het dorp op - een schit-
terende bomenkrans rond het al even
mooie kerkhof van de St. Vituskerk, met
draaihekken en veerooster afgesloten om
de duivel én het loslopende vee tijdens vee-
markten te weren. Er lopen kippen en er
zijn ‘farske hinneaaien te keap’. De ban-
lieues stemmen weer droevig, of was de
verwachting te hoog?



