De Steinservaart oogt zomers met witte wa-
terlelies en in de verte zie ik de kerk van
Britsum. Ook hier vrijwel geen romantische
oude huizen en ook de op een terp gelegen,
kerk oogt moderner dan gewenst. Iets te
daadkrachtige dorpelingen zetten in de ne-
gentiende eeuw een muur rondom de
twaalfde-eeuwse, vast oogstrelende tufste-
nen kerk. Het interieur maakt alles goed.
Tien jaar geleden ontdekte men bij toeval
dat onder een dikke kalklaag fresco’s uit de
dertiende eeuw verborgen zaten. Weggewit
als ‘heidens’ tijdens de Reformatie.

De muurschilderingen zijn wonderschoon.
De kleuren zacht en in harmonie, de ver-
beelding devoot. In een vitrine liggen kist-
platen uit 1684 en 1769: loden platen
waarin naam en afkomst van de dode werd
gegrift. De vrijwilliger sluit de kerk weer

- fresco’s zijn kwetsbaar - en springt op de
fiets: “De vrouw heeft het eten klaar. Maar
neem na Jelsum vooral het kerkepad.”

Weer op pad word ik in alle gradaties van
onverstaanbaarheid maar steeds even aardig
gegroet. Kijk, dat hebben die Friezen dan
toch voor op de Italianen.

Het terpdorpje Cornjum brengt, behalve
een enorme terpkerk, vooral ook Martena
State met zijn poort, landhuis en vijver. Ik

ben te laat voor de fameuze stinseflora maar
alle tinten groen zorgen ook een bont palet.

Dekemastate in Jelsum overtroeft Mar-
tena State in grootte en grandeur al is er van
protserigheid geen sprake. Zelfs op deze
doordeweekse dag - een andere wandelaar
kwam ik niet tegen - schenken de dames
van de state een kopje thee. Overhandigd
door een vrouw met een knot die me maant
niet zoveel haast te hebben.

Via een bemuurd pad beland ik op het ker-
kepad vanuit Jelsum naar Leeuwarden. Het
tegelpad door het weiland is op zich niet
spectaculair maar brengt verstilling. Tot een
donderend geweld losbreekt. Even vermoed
ik onweer om pas na een minuut te beseffen
dat het straaljagers van de vliegbasis zijn.
De tocht eindigt in Leeuwarden waar in het
Natuurmuseum de jarige Alde Fryske Tsjer-
ken samen met ’t Fryske Gea een jubileum-
tentoonstelling houdt. Ik drentel braaf even
door de donkere ruimte, alleen het gedeelte
met kerkflora en -fauna kan me enigszins
inspireren. Maar dan wil ik liever het licht
weer in. Leeuwarden doet deze zomerdag
heerlijk zuidelijk aan. De panden zijn oud
en lichtjes vervallen, de taal onverstaanbaar,
de cappuccino excellent.
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Friesland

Het Jabikspaad

De beschreven tocht, 14 kilometer, is
het traject Finkum-Leeuwarden van
het Jabikspaad. Niet bewegwijzerd,
een routebeschrijving staat in het
‘Het Jabikspaad’, Friese Pers
Boekerij. € 16,95.

ISBN 9789033011634,

De kerken in Britsum en Finkum zijn
normaliter op slot. Bel tevoren de
vrijwilligers voor ontsluiten. Finkum:
W. de Groot, 058-2574688, Britsum
W. Oosterhof 058-2572107.

Fietsend pelgrimeren kan ook.
Knooppunten: 18 (Finkum), 11, 2, 3, 6,
5,10, 23, 66, 65, 64, 26, 62.

Informatie over tentoonstelling
‘Goddelijk Groen’ en excursies door
't Fryske Gea en tal van andere
activiteiten (er is ook kunst in de
kerken) op natuurmuseumfryslan.nl,
aldefrysketsjerken.nl, itfryskegea.nl

Dekemastate is een museum, in de
zomermaanden te bezoeken van
dinsdag t/m zondag. dekemastate.nl
U kunt wandelen in de tuin van
Martenastate: martenastate.nl
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